












































Ingezonden stuk
Carnaval 2003/2004

Wij Coen en Sander als jeugd lid van de Henige Slepveent hebben de carnaval dit jaar pas
echt goed meegemaakt omdat we dit jaar lid waren van de carnavalsvereniging De Heénige

Slepvéént, hier over gaan we een stukje vertellen.

2003
We gingen met Bernardo mee naar d

er dan ook altijd graag naar toe. Maa
gaan we nu verder over.

e wagenbouw, dat was altijd reuze gezellig, we gingen
r het hoogtepunt was natuurlijk het carnaval zelf hier

2004
De wagen was klaar en we konden ons voorbereiden op de optochten. De eerste optocht

was in Albergen, we moesten al om tien uur bij Blom zijn om ons te laten schminken, dit was
al zeer gezellig omdat er veel rare gezichten te zien waren maar toch iedereen had zin om al
naar Albergen toe te gaan, we gingen rond een uur richting Albergen met z'n allen in de
huifkar. In Albergen aangekomen maakten we ons klaar en begon de optocht deze was

we zijn 5% geworden. De week daarop, vrijdag, was de optocht van Tubbergen,
de verlichte optocht, onze wagen was mooi versierd met allerlei lampjes en dergelijke. Na
deze optocht gingen we naar het Oale Roadhoes waar de prijsuitreiking plaats vond. De
mooie praalwagen was helaas niet mooi genoeg volgens de jury om ons in de prijzen te laten
vallen ,helaas maar de volgende keer beter. ledereen was hartstikke boos omdat we zeker
een prijs hadden moeten winnen! De volgende dag moesten we er Weer vroeg uit voor de
optocht van Ootmarsum. Deze optocht was natuurlijk het mooiste want die was in ons eigen
stadje. De prijsuitreiking wordt bekend gemaakt op de 11% van de 11°. Na de optocht MOoOi
dweilen met bijna de hele Henige Slepvéent langs alle cafes. De vierde optocht waren wij er
niet, dit vonden wij wel jammer maar het was gelukkig niet onze schuld maar volgend jaar

lopen we zeker mee.
En het wordt natuurlijk volgend jaar weer feesten!!

reuze mMooi

Coen Vennegoor
Sander Kamphuis
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Leden bedankt.
Tot volgend jaar!
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